
Welkom bij ’t Pannekoekhuis Schaarsbergen

’t Pannekoekhuis Schaarsbergen bevindt zich in een boerderij die rond 1900 gebouwd is. 
Het boerenbedrijf werd later een uitspanning met de naam ‘Rust Wat’.

In 1985 veranderde ‘Rust Wat’ in ‘t Pannekoekhuis Schaarsbergen en al gauw stonden  
er meer dan 100 pannenkoeken op de kaart. Sindsdien is dit voor velen een vertrouwd  
adres op de Veluwe. Pittoresk gelegen aan de Kemperbergerweg tussen Arnhem en  

de Hoge Veluwe. Vlakbij de attracties Burgers Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum  
en het Nationaal Park de Hoge Veluwe is het de ideale locatie als begin- of eindpunt van  

een gezellig dagje uit. De prachtige bossen van Warnsborn liggen in onze achtertuin  
en lenen zich perfect voor een heerlijke wandeling of fietstocht.

Zomers kunt U genieten van al het lekkers wat wij serveren op het terras onder de bomen.  
Ook bij wat frisser weer is het nog heerlijk toeven onder de parasols met terrasverwarming.

Onze pannenkoeken worden op authentieke wijze in de pan gebakken. Alle gerechten  
op onze kaart worden met veel zorg en aandacht bereid waarbij we gebruik maken  
van mooie verse ingrediënten. We werken zoveel mogelijk met seizoensproducten 

uit onze eigen streek.

‘t Pannekoekhuis is ontstaan als een familiebedrijf. Met de vestigingen in Borne, Lettele,  
Olst en Schaarsbergen zijn we een begrip in de regio. Samen delen we meer dan  

120 jaar ervaring in het bakken van heerlijke pannenkoeken en wisselen we  
de heerlijkste recepten met elkaar uit.

Proeft U zelf!

Erwin Oldenburg
Mirjam van Ravensberg

Het vuur hoog opgestookt, 
het beslag sist in de pan.

Een vers gebakken 
pannenkoek met de perfecte 

goudbruine kleur.


